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SINT-MAARTEN 
ACTIVITEITEN

Woensdag 8 november KNUTSELMIDDAG
14.00 tot     Knutsel je eigen lampion

waar: Petrus Banden BS

Vrijdag 10 november  LAMPIONNENTOCHT

 

18.00 uur

18.15 uur

18.30 uur

18.45 uur

       Op het schoolplein van de
Petrus Banden BS verzamelen rond het vuur.

  Bekendmaking winnaar woordzoeker

Lampionnenoptocht

  Kinderen die willen, showen hun
lampion op een catwalk

Kinderen mogen in de volgende
straten lang de deuren

MEEDOEN IS GRATIS

KANS MAKEN OP EEN KLEIN PRIJSJE?

AANMELDEN VOOR 2 NOVEMBER VIA
kindenjeugdoranjebuurt@hotmail.com

Stuur de volgende gegevens
Naam, achternaam

Vul de woordzoeker op de achterkant in
en lever deze, voorzien van je naam, op de 

dag van de lampionnentocht in bij de koffiekraam.

Adres
Knutselmiddag en/of lampionnentocht

Aantal volwassenen
Aantal kinderen

15.30 uur

19.00 uur Zing een liedje voor iets lekkers!



HET VERHAAL VAN SINT MAARTEN
Sint Maarten leefde ongeveer 1650 jaar geleden. 
Zijn naam was Martinus (Maarten) van Tours en hij was 
de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij 
soldaat in het Romeinse leger. Op een koude winterdag 
reed Martinus met een groepje soldaten naar een grote 
stad. Om warm te blijven had Martinus zijn lange rode 
mantel goed om zich heen geslagen. De soldaten 
hadden haast, want ze wilden voor het donker binnen 
de stadsmuren zijn. Toen ze bij de stadspoort 
aankwamen, stapte er plotseling een arme man op de 
soldaten af.  Hij had geen schoenen, geen jas en geen 
sokken aan en het was goed te zien dat hij het erg koud 
had. Martinus wilde zijn mantel wel aan de man geven, 
maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de 
stadspoort niet door, want de mantel hoorde bij hun 
uniform. Wat moest Martinus doen? Hij kon die arme 
man daar toch niet zo maar laten staan? Plotseling kreeg 
hij een idee; Ik geef hem de helft van mijn mantel. 
Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden en kom 
ik toch de stad in. Hij deed zijn mantel af, trok zijn zwaard 
en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan 
de arme man en één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. 
Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. 
De arme man was erg blij. 

Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten 
te kopen. Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus 
reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. 
Die nacht had hij een mooie droom. In een cirkel licht zag 
hij een man staan 
die zijn mantel droeg en hem bedankte voor zijn goede 
daad. Wanneer Martinus wakker wordt voelt hij zich 
warm en gelukkig. Alsof er een lichtje in zijn hart brandt. 
Dit fijne gevoel wil hij nooit meer kwijt. "Ik wil een licht 
zijn, dat schijnt voor iedereen" denkt hij. Martinus gaat 
weg uit het leger, hij gaat zich inzetten voor de kerk 
werken en de rest van zijn leven deelt hij alles wat hij 
heeft met anderen. Martinus is een voorbeeld voor velen 
en daarom wordt hij na zijn dood door de kerk heilig 
verklaard. Zijn naam wordt dan 'Sint' Maarten.

Sint Maarten overleed op 8 november 397 en werd op 
11 november begraven. Om niet te vergeten wat hij 
heeft gedaan, gaan we op 11 november 's avonds de 
kou in. Wij hoeven onze jassen gelukkig niet weg te 
geven, maar delen ons licht met de mensen in de straat. 
En we delen onze liedjes. Als dank delen mensen hun 
lekkers dan met jou. Delen is fijn, Dat heeft Sint Maarten 
ons geleerd.


